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Anna en moeder Eva eten ontbijt.

Anna zegt: Mama, hoe kan het dat je zo sterk

bent? Ik wil ook anderen helpen, net als jij!

Lieve Anna, je moet geduld hebben. Ooit kan jij

zooooo veel dieren helpen, maar voor nu moet je

gewoon jong zijn.



Anna ontmoet haar vrienden. Hallo Bobo Beer, Hallo aapje Cici, hallo

sirus de slang! 

Zullen we met de bal spelen? Ja! zegt Cici.

Ik wil de bal, zegt Bobo.







Bobo trapt de bal en de bal

vliegt het bos in.

 Oooh nee, zegt sirus.

Bobo: Ik ga de bal wel zoeken,

dan kunnen jullie hier blijven



Waar is de bal nou naar

toe? Ik ben al lang op

zoek!

Is dat de bal?





Ik heb de bal al bijna!

ooh nee, ik zit vast! Help, Help!





Horen jullie dat ook zegt Anna? Volgens mij roept Bobo ons!

Laten we hem gaan zoeken zegt Cici





"Daar is Bobo", roept Anna. Ze rent naar Bobo toe.

Ik kom je helpen!







Probeer mijn slurf te pakken, zegt Anna. 

Ik kom er niet bij, zegt Bobo.

Anna: CICI, CYRUS. WAAR ZIJN JULLIE?





Ooh nee Bobo zit echt vast zegt Cyrus, wat nu?

Cici ziet de boom. Ik heb een idee zegt Cici.



Probeer Cyrus vast te pakken Bobo. Dan trek ik jullie er uit, zegt Anna.

Hnnngg. Je zit heel vast.

Anna denkt aan haar moeder, en trekt nog harder. Bobo komt eindelijk

los.





Dankjewel dat jullie mij redden:

zegt Bobo.

Ik had het nooit alleen gekund,

zegt Anna.

Bobo en Cyrus moeten een beetje

lachen.







Hoe was je dag Anna? Zegt Eva

Heeel spannend. Ik heb geleerd dat ik

samen met mijn vrienden, en door niet

op te geven, nu al anderen kan helpen.

Zullen we morgen weer gaan

voetballen ?vraagt  Bobo lachend.


