
Verhalen die verbinden

Bekend maakt Bemind
Samen in gesprek over vluchten en 
een nieuw begin



Ook kennismaken? Neem dan contact met ons op!
ahelder@vluchtelingenwerk.nl

Kom in gesprek!

Samen in gesprek
Ontmoetingen, gewoon in je eigen buurt, kunnen
iets in beweging zetten. Door in gesprek te gaan
ontdekken we hoeveel we delen. Ook als onze
achtergronden en ervaringen van elkaar
verschillen. Want we praten met elkaar, niet over
elkaar. Zo groeit er begrip en versterken we het
samenleven.
 
Bekend maakt Bemind
Wat betekent het om je thuis achter te laten?
Wat brengen mensen mee aan ervaringen,
kennis en kracht?  Hoe kunnen buurtbewoners en
nieuwkomers elkaar ontmoeten en van elkaar
leren? Over dit soort vragen hebben we het bij
Bekend maakt Bemind, waar persoonlijke

verhalen van mensen die hun land moesten
verlaten en hier opnieuw beginnen centraal
staan. In een reeks ontmoetingen delen we
ervaringen, luisteren we naar elkaar en gaan we
met elkaar in gesprek. Deelname is altijd
vrijwillig en natuurlijk bepaalt iedereen zelf wat
diegene wil vertellen. 
 
Wees welkom
Tijdens de bijeenkomsten praten we over:
- je ergens thuis voelen, 
- verandering en opnieuw beginnen,
- wat we van elkaar kunnen leren,
- wat we voor elkaar kunnen betekenen
De bijeenkomsten vinden plaats in een veilige
setting en duren ongeveer 1,5 tot 2 uur. 


